
WELKOM
W A T  F I J N  D A T  J E  E R  B E N T



Welkom in ons huis. We hopen dat dit precies de vakantie is waar jullie op
hoopten! We hebben het oude, vervallen veilinghuis uit 1540 met veel liefde  
verbouwd. Het was onze droom om een kleine bed zonder breakfast te
beginnen, en nu zijn jullie onze gasten. Heel erg leuk! Jullie krijgen een flesje
van onze favoriete wijn om de vakantie goed te beginnen.  

Veel plezier,

Groeten Jochem, Emilie en Coco

P.s. we vinden het echt heel erg leuk als jullie ons taggen (@slapeninstijl) op
Instagram of Facebook zodat we een beetje kunnen meegenieten van jullie
vakantie!
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H A N D I G
O M  T E
W E T E N

W I F I
De wifi naam is Number 9 en het
wachtwoord is Offline!

B O O D S C H A P P E N
Om de hoek is de Spar City (Segeerstraat
15-17), een uitgebreider assortiment vind
je bij de Albert Heijn (Pottenbakkerssingel
2). Bakkerij Opdorp aan de overkant heeft
heerlijk brood. Fromagerie Forianne heeft
het lekkerste vlees- en kaas beleg uit de
buurt.

N O O D N U M M E R S
Een huisarts kun je bereiken via 0900 1985
het alarmnummer is 112. Wij zijn in nood
bereikbaar op +31642090929 (Emilie) of
+31645550777 (Jochem).

P A R K E R E N
Je kunt even op de stoep voor het
appartement parkeren om de bagage uit te
laden. Het is betaald parkeren in
Middelburg op maandag t/m zaterdag van
08:00-20:00. Bij de parkeerplaatsen
Segeerssingel en Oude Veerseweg in
Middelburg kun je gratis parkeren. Dit is
respectievelijk ongeveer 5 en 15 minuten
lopen. Tegenover ons huis is de
parkeergarage ‘Kousteensedijk’ waar een
dagkaart € 11,30 kost of je per uur € 2,30
betaalt.  

W I J N
Als je zin in een wijntje hebt pak die gerust.
Op het label staan de prijzen. Ze komen
allemaal van de wijnwinkel op de hoek
"12% of meer" en het zijn onze
persoonlijke favoriete wijnen.
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H A N D I G
O M  T E
W E T E N

A F V A L
In de hal beneden bij de sleutelkluisjes
hangt een afvaldruppel voor de
ondergrondse container. Die vind je rechts
van ons huis aan het water.

F I E T S E N  
Je kunt fietsen huren bij Rijwielshop
Middelburg (Kanaalweg 22) of de Cycle hub
(Stadsambachtweg 6). Fietsen kun je in de
hal stallen of voor ons huis. De roze en
groen Veloretti fietsen die in de hal staan
mogen gasten gratis gebruiken. Je kunt ze
niet reserveren, ze zijn voor alle gasten
(sleutel niet meenemen naar de kamer). De
sleutels hangen in de hal op, in het nisje
vlakbij de voordeur. Het is op eigen risico,
als er iets kapot gaat moet je het zelf laten
maken en zet ze goed op slot. 

O V E R I G
Het keukenblad is gevoel voor wijn- en
olievlekken. Als je iets morst, wil je er dan
een doekje over halen?
Roken en kaarsen branden gaan niet
samen met ons oude huis :)
Ons mooie oude huis is gehorig, dus wees
qua geluid lief voor de (onder)buren.
De planten hoeven geen water te krijgen 
Bij de voordeur hangen paraplu's

Z O N
Het is handig om de rolgordijnen overdag
naar beneden te laten als de zon fel schijnt,
dan blijft het koeler in huis. Dit geldt vooral
voor appartementen T en J. In de hal vind
je een bistrosetje die je voor het huis kunt
zetten om van de zon te genieten

C H E C K  O U T
Je kunt tot 11 uur uitchecken, wil je de
sleutels beneden in de hal in het
sleutelkluisjes achterlaten en de deur achter
je dicht trekken?
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 O N Z E  F A V O R I E T E
P L E K J E S

W e  z i j n  d o l  o p  o n z e  b u u r t ,  w a n t  j e  l o o p t  z o  d e  s t a d  i n  o m  e e n  w i j n t j e  t e
d r i n k e n  o p  h e t  t e r r a s  o f  j e  s t a p t  o p  d e  f i e t s  o m  o p  h e t  s t r a n d  n o g  e v e n  u i t  t e

w a a i e n .  O m  j e  e e n  b e e t j e  w e g w i j s  t e  m a k e n  d e l e n  w e  g r a a g  o n z e  f a v o r i e t e
p l e k k e n  m e t  j e .
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SINT JOHN

Het is misschien wel het oudste café van Middelburg.
Hier kan je heel de dag koffie drinken, croissantjes
eten en de krant lezen of heerlijk yoghurtijs eten. Het
is een plek waar de tijd stil staat en dat is soms
precies wat je nodig hebt. Als de zon schijnt kan je
ook op het prachtige terras zitten onder de bomen.
Adres: Sint Janstraat 40, Middelburg

LEKKER ONTBIJTEN 
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LUUKS PATISSERIE
Luuk werkt dagen aan zijn desembrood. En die liefde
voor zijn brood proef je. De ambachtelijke aanpak
zorgt voor de allerlekkerste broden in Middelburg. Je
kunt er ook heerlijk ontbijten of lunchen. De kans is
groot dat je dan ook een taartje erbij neemt want dat
zijn kleine kunstwerken. 
Adres: Plein 1940 15

DE JUF

Ooooh wat zijn ze onweerstaanbaar; alle lekkere
taartjes die de juf verkoopt. We hebben ons er al
eens misselijk aan gegeten, want je wilt gewoon
niet stoppen. Je kunt er ook heerlijk ontbijten. Het
liefst zitten we bij het raam met uitzicht op het
damplein, puur geluk. En dat gewoon om de hoek
van ons huis. Ze zijn trouwens als één van de
weinig zaken open op zondag. en hebben ook een
afhaalkiosk. 
Adres: Damplein 20 Middelburg 



LEKKER LUNCHEN

Het gebouw is een plaatje, de inrichting prachtig en de
tuin is een geweldige plek om lekker te zitten. De
Houttuinen is dus een hele fijne plek om te lunchen of
zelfs te combineren met een film want de kleine
bioscoop zit ook in het pand. Ze zijn een van de weinig
plekken die op zondag open zijn dus dan zijn we hier
graag. Ze hebben ook een hele leuke speelhoek voor
kinderen,
 Adres: Achter de Houttuinen 30

HOUTTUINEN
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FROMAGERIE FORIANNE

Je wilt alles kopen als je de fromagerie binnenloopt.
Er liggen schappen vol met onweerstaanbaar lekkere
kazen en vleeswaren. Maar, wat je niet zou
verwachten is dat je door de winkel heen kunt lopen
en dan uitkomt bij hun lunchroom met terras. Een
verborgen plekje middenin het centrum waar je
heerlijk kunt ontbijten of lunchen.
Adres: Damplein 1, Middelburg

Dik belegde boterhammen, rijk gevulde salade's en
heerlijke cappuccino's. Je zit hier heerlijk als je wilt
ontbijten of lunchen. Hier hebben we de eerste
plannen voor onze verbouwing gemaakt, in het
zonnetje op het kleine terras. Het interieur is er vrolijk,
het eten lekker, de eigenaren vriendelijk en het
uitzicht leuk. Voor kinderen is hier ook een
speelhoekje.
Adres: Sint Janstraat 45, Middelburg

RØST



REYNAERT EN CO

LEKKER LUNCHEN

We zijn dol op het interieur van de Reynaerts en Co.
Het is lekker vintage en sfeervol. En ze hebben ook
nog een fijne tuin met terras. Hier zitten we dus graag
om een lekker broodje te eten, en  op vrijdag en
zaterdag kan je hier ook dineren in Mexicaanse stijl.
Het is één van de weinig zaken die op zondag open is
trouwens.
Adres: Lange Viele 61
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JELLS

Oh de tuin van Jells is zo'n fijn verborgen plekje in de
stad! Je verwacht het niet als je er langs loopt maar
ga vooral even kijken bij dit Hofje en je wordt verrast.
Je zit hier heerlijk met een prachtig uitzicht op de
Lange Jan (de toren). De kaart is lekker en uitgebreid
maar je kunt natuurlijk ook alleen een drankje
drinken. 
Adres: Nieuwe Kerkgang 1

Dit is het heel fijn koffietentje mét lekker eten en een
leuk terras. De koffie (en thee) smaakt er heerlijk,
maar wat ze uniek maakt is dat ze het ook nog eens
op een goede manier klaarmaken: met zo min
mogelijk afval, producten uit de streek en biologisch.  
Dat maakt het nóg beter.
Adres: Korte Geere 19, Middelburg

HET KOFFIEPAND



SILVY'S GUSTI E SAPORI

Zelfgemaakte pasta's en onweerstaanbare toetjes.
Deze Sardijnse dame maakt met haar man heerlijk
eten en is absoluut onze favoriete italiaan. We zijn gek
op hun pannacotta. Verwacht geen pizza's maar
originele en pure gerechten. Je wandelt er in één
minuut naar toe, handig! Ze hebben ook een pizzeria
die bezorgt (zie de afhaaladresjes)
Adres: Stationsstraat 24 Middelburg

LA PRESA

Middenin het centrum lekker eten, maar toch net
even anders: dat is de Herberg. Dit restaurant voelt
meer aan als een huiskamer waar je heel de avond
wilt blijven hangen. We zouden heel het interieur
willen copy pasten naar ons huis. Je zit hier buiten ook
erg fijn, het heeft vooral 's avonds een beetje Franse
sfeer.
Adres: Pottenmarkt 4 Middelburg

DE HERBERG

Het water loopt ons in de mond als we aan La Presa
denken. Bij dit fantastische tapasrestaurant eten we
zo vaak mogelijk. De tapas zijn niet Spaans maar
komen uit alle delen van de wereld. De kleine hapjes
zorgen voor een smaakexplosie in je mond, de sfeer
en vriendelijke bediening maken het helemaal af.
Reserveer van tevoren een tafel want het is hier vaak
volgeboekt
Adres: Damplein 44 Middelburg

LEKKER DINEREN
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GOUDEN BOCK

Dit is een heerlijk visrestaurant, op slechts een paar
minuten lopen van ons huis. De wijn is fantastisch, de
vis nog beter en de bediening enorm vriendelijk. Bij
de Gouden Bock krijg je kleine originele wereldse
visgerechten die je ook kunt delen, alles maken ze
zelf van zoveel mogelijk lokale en hele verse
producten. Ze hebben ook een heel leuk terras waar
we graag een wijntje drinken.
Adres: Damplein 17 Middelburg

BASALT

Op een paar minuten lopen van ons huis vind je nog
een lekker visrestaurant: Basalt. Op de kaart vind je
echte Zeeuwse producten zoals kreukels, mosselen
en kreeft. Bij Basalt draait het om de vis en krijg je die
in zijn pure vorm geserveerd.
Adres: Sint Jansstraat 34 Middelburg

LEKKER DINEREN
EL MOSQUITO

We zitten in Spanje voor ons gevoel als we hier zitten
met heerlijke tapas en een wijntje. Ze hebben een
leuke tuin waar je middenin de stad zit maar daar
even niets van meekrijgt. Voor traditionele Spaanse
tapas moet je hier zijn, 
Adres: Sint Janstraat 9a Middelburg
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FRIETBOETIEK B'TJE ANDERS

Soms heb je gewoon zin in een frietje, en dan is de
Frietboetiek de beste plek om naar toe te gaan. Ze
maken hun frietjes zelf en dat proef je. Daarnaast zit
het in het charmantste straatje van Middelburg, dus
het is ook nog eens gezellig om het daar op te eten.
Je kunt het natuurlijk ook meenemen naar huis want
het is maar een paar minuten lopen van onze woning.

Adres: Reigerstraat 3 Middelburg

SILVY'S PIZZERIA

Als je het huis niet uit wilt, moet je zeker pizza laten
bezorgen door Silvy's. Hier vind je traditionele
Sardijnse pizza's (verwacht dus niet een pizza Hawai
;)) die om te smullen zijn. De ouders runnen het
restaurant met pasta's, maar de pizzeria is het terrein
van zoon Riccardo.  
Adres: Lange Noordstraat 6 Middelburg

LEKKER AFHALEN
TANTE KOOKT

In de winkel kan je kiezen uit heel veel lekkere
Indonesische gerechten die je thuis 20 minuutjes
in de oven moet doen. En zo heb je ineens zonder
veel moeite een fantastische Indonesische
rijsttafel klaar staan om op te eten. Wij smullen
hier regelmatig van!
Adres: Korte Delft 7 Middelburg
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VINI WIJNBAR

Dit is de nieuwste borrelplek van Middelburg en nu al
niet meer weg te denken. Ze hebben er enorm veel
soorten wijn, maar het heeft vooral ook een gezellige
sfeer waardoor we er graag zitten. Bestel er een
borrelplank bij en je wilt niet meer weg!

Adres: Plein 1940 14 Middelburg

HET HOF VAN ZEELAND

Soms wil je gewoon borrelen in een goede bruine
kroeg. Een prachtige houten bar om aan te zitten,
gekke knipsels en posters aan de muur en een
stamtafel bij de kachel. Ga dan vooral naar Het Hof
van Zeeland om uren te borrelen en als je wilt ook
nog een hapje te eten.  
Adres: Vlasmarkt 20 Middelburg

LEKKER BORRELEN
CAFE CLICHÉ

Een wandeling door Middelburg eindigt bij ons vaak
bij Cafe Cliché. Het is een fijn plekje om een wijntje te
drinken (of mocktail) met borrelhapjes erbij. Het
interieur is al een goede reden om hier eens naar toe
te gaan. Je kunt er ook lekker dineren dus als je zin
hebt om te blijven hangen na de borrel dan kan dat
ook! 
Adres: Markt 75 Middelburg

P A G I N A  9  |  L E K K E R  B O R R E L E N





LOVENDALE TER LINDE

Bij deze oude boerderij pakken ze alles biologisch
aan. Je koopt er fantastisch brood (of croissants!) of
zelfgemaakt ijs, en eet dat op in het zonnetje aan één
van de picknicktafels. Ze hebben een winkel,
melktap, koffiebar, bakkerij en natuurspeeltuin .
Ideaal om 's ochtends heen te gaan en daarna naar
Oranjezon te gaan voor een heerlijke wandeling. 
Adres: Oranjezonweg 1, Oostkapelle

MEZGER

Als je een avond flink wilt uitpakken, dan moet je naar
Mezger. In dit restaurant krijg je heel de avond
eindeloos veel gangen lekker eten. Het mooie
interieur vult de kwaliteit van het eten goed aan.

Adres Mezger: Domburgseweg 26 Domburg

BUITEN MIDDELBURG 
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HET KASLOKAAL

Je verwacht het niet, maar als je door de oude
kwekerij loopt kom je in een prachtige theetuin
terecht. De kippen lopen gezellig los rond, de
limonade is zelfgemaakt en de sfeer is er heerlijk
ontspannen. Wij zitten graag in de schaduw onder de
boom te lunchen en vergeten dan wat we eigenlijk die
dag gingen doen. Echt een pareltje!
Het Kaslokaal: Noordweg 33A, Oostkapelle



LEUKE STRANDTENT
ZEECAFE

Het is eigenlijk een soort bouwkeet, maar dan heel
hip en van hout. Het Zeecafe is een bijzonder leuk,
klein strandpaviljoen waar je met je voeten in het
zand een lekker biertje kunt drinken. Wij vinden dit
qua uitstraling het tofste paviljoen van Walcheren. 
Adres: Oostkapelse duinweg, Oostkapelle (voor het
parkeerterrein) dan de duinovergang over, rechts
afslaan op het strand en een paar minuten lopen.
Gesloten van november t/m februari

Dit is absoluut het mooiste strandpaviljoen in de
buurt. Het interieur is gemaakt door degene die o.a.
onze keuken maakte en misschien zijn we daardoor
extra fan. Het paviljoen staat in Domburg en is een
heerlijke plek om neer te ploffen na een lange
strandwandeling.
Adres: Strand 80, Domburg

OAXACA
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BOMBAAI STRANDBAR

In dit kleurrijke strandpaviljoen bij Westkapelle hoor je
latijnse muziek op de achtergrond, bestel je
streetfood uit heel de wereld (de wasabi bitterbal is
onze favoriet). en trakteert jij jezelf op een cocktail. En
dat levert een relaxt strandgevoel op wat net even
anders is dan bij een traditionele strandtent. 
Adres: Strand Westkapelle 80 Westkapelle 



ZOUTELANDE

BESTE STRANDEN

Bløf zingt er al over: Zoutelande. Hoewel het dorp
zelf misschien wat mistroostig is, zijn de duinen er
ongelofelijk mooi! Je moet een eind klimmen, maar
als je weer op adem bent heb je een geweldig
uitzicht. Deze duinen zijn de één na hoogste van
Nederland en liggen maar liefst op 54 meter boven
zeeniveau. We nemen vaak de duinovergang bij
Groot-Valkenisse omdat het daar rustiger is.

ORANJEZON

Als je van natuur én strand houdt moet je hier naar
toe! Je moet dan wel zin in een lange wandeling
hebben want je bent niet zomaar op het strand :) Je
komt door een bos en duingrasland. Met een beetje
geluk spot je nog een ree of damhert! Het strand zelf
is enorm breed en heeft een leuk strandpaviljoen.
Adres: Koningin Emmaweg 22, Vrouwenpolder

Tussen het klussen door gaan we graag nog een
uurtje naar het strand. We belanden dan altijd in
Dishoek. Het parkeren is makkelijk, de strandtenten
leuk en het is dichtbij ons huis. Je kunt naar de
Galgeweg (strandpaviljoen Kon-Tiki) maar ook naar
de Strandweg waar het net wat rustiger is
(strandpaviljoen De Botanist). Allebei bevinden zich in
Koudekerke.

DISHOEK
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LEKKER EROP UIT

BUITENPLAATSEN

Op Walcheren stonden vroeger veel prachtige
buitenplaatsen. Wij rijden altijd graag naar een paar
overgebleven huizen en kastelen en proberen ons
voor te stellen hoe het is om daar te wonen. Rij eens
langs Kasteel Westhoven en buitenplaats Overduin in
Oostkapelle, buitenplaats Ter Boede in Koudekerke
en Welgelegen in Serooskerke.  

Wil je ons huis eens vanaf het water zien? Stap dan in
de rondvaartboot of huur een sup. Heerlijk met warm
weer. De rondvaartboot ligt vlakbij Honey Pie een
heerlijk theehuis met terras op een boot, het
prachtige pand Kloveniersdoelen waar ook de
bioscoop zit, en de winkelstraat Lange Viele. Mooi te
combineren dus!
Adres: Achter de Houttuinen 39, Middelburg

RONDVAART OF SUPPEN
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"De overkant" zo noemen wij Zeeuws-Vlaanderen (en
zij ons). Hier vind je hele mooie stranden en
misschien wel betere strandpaviljoens. Je kunt naar
de boot in Vlissingen fietsen, dan 20 minuten met de
boot naar de overkant varen en je bent meteen bij
het strand. Fiets langs de prachtige kust naar het
Zwin-gebied, de friettent van Sergio Herman of het
schattige plaatsje Sluis. Sla Terneuzen over want dat
is minder mooi.

ZEEUWS-VLAANDEREN



LEKKER EROP UIT

We voelen ons bofkonten met niet alleen stranden in
de buurt, maar ook het Veerse Meer. Je kunt een
bootje huren (ook zonder vaarbewijs) en heerlijk
rondvaren op het meer. Neem lekker eten en drinken
mee, meer aan bij één van de onbewoonde
eilandjes en ga gezellig picknicken en zwemmen. Je
kunt verschillende soorten boten huren
bij www.watersportverhuurbedrijfdearne.nl

BIOSCOOP

Het is een kleine bioscoop, met maar twee of drie
arthouse films per week maar o wat is het schattig!
Het zit in het prachtige Kloveniersdoelen uit 1607 wat
sowieso leuk is om te bekijken en waar je ook een
drankje kunt drinken in de tuin.  
Adres: Achter de Houttuinen 30, Middelburg

Wat is het toch heerlijk om op een regenachtige dag
(of juist na een lange strandwandeling) gemasseerd
te worden bij Pakdi Thaise massage. Je loopt er in 2
minuten naar toe en komt helemaal relaxt weer
terug. Ook fijn: een schoonheidsbehandeling bij Skin
& Beauty Experts of De Zeeuwselach
Adres: Hoogstraat 29 (Pakdi Thai), Nieuwe Burg 31
(Skin & Beauty), Arie van Driellaan (Zeeuwse Lach)

WELLNESS

BOOTJE HUREN
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KUNST- EN CULTUUR

LEKKER EROP UIT

Elke eerste zondag van de maand openen ruim 30
galeries hun deuren. Je kunt tussen 13 en 17 uur
binnenlopen, rondkijken en natuurlijk iets moois
kopen. Je herkent de galeries aan een speciale vlag
die buiten hangt. Bekijk de hele route hier
https://kunstroutemiddelburg.nl/

ZEEUWS MUSEUM

In de prachtige Abdij vind je het bijzondere Zeeuws
Museum. Iedere ruimte is weer een verrassende
combinatie van de historie van de stad met de
moderne tijd van nu. Ook voor kinderen erg leuk om
heen te gaan! Een ander indrukwekkend museum is
trouwens het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk,
waar je alles leert over de ramp van 1953 die vooral
Zeeland trof. Adres: Abdij 3-4, Middelburg
 

Wil je meer weten over de historie van de stad,
wandel dan eens mee met de stegentocht. Op deze
bijzondere rondleiding laat de gids je de kleine
steegjes van de stad zien, vertelt hij je alle
spannende verhalen van vroeger en drink je meteen
een biertje in het café. Zo zien we het graag. Meer
informatie vind je op
www.stegentochtenmiddelburg.nl

STEGENTOCHT
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VEERE

LEKKER EROP UIT

Het lijkt alsof je in een museum rondloopt. Deze
prachtige oude havenplaats mag je niet missen. Het is
op fietsafstand van ons huis en leuk om een dagdeel
te bezoeken. Wij vinden het vooral leuk om over de
oude veste van de stad te wandelen. Je loopt tussen
de koeien en kan met een trekvlot het water
oversteken! 

ANTWERPEN

Middelburg is leuk, maar soms willen we eens wat
anders. Wij springen dan graag de auto in naar
Antwerpen. Een prachtige stad, waar je goed kunt
shoppen en het ligt slechts op 45 minuten rijden van
ons huis. De Kloosterstraat bezoeken we altijd. Hier
hadden wij trouwens ook onze eerste date dus dat
maakt het sowieso onze favoriete plek :) 
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VEERSE KREEK

Wil je eens wat anders dan een stranddag dan is het
zeker een aanrader om naar de Veerse Kreek te gaan.
Je fietst langs het schattige dorpje Veere en eindigt in
een mooi natuurgebied waar je kunt wandelen,
picknicken en zwemmen in het meer. En als je zin
hebt, fiets je door naar het strand van Vrouwenpolder. 
Adres: Kraaienestweg 1, Veere (zet daar je fiets of auto
neer en wandel het gebied in.)



L E K K E R
W I N K E L E N

L E U K E  S T R A T E N
Middelburg heeft een paar grote
winkelstraten: de Lange Delft, Lange Viele
en de Markt. Wij pakken juist graag de
zijstraten zoals de Sint Janstraat,
Segeerstraat en Korte Geere. Wandel
lekker rond en ontdek.

In Middelburg vind je weinig grote
winkelketens, maar juist heel veel kleine
bijzondere winkels. En dat maakt ons blij!
Onze favorieten: 

12 % of meer: geweldige wijnwinkel waar
wij al onze wijn halen
BMK Interieurs: voor veel wooninspiratie
Lievelings: voor vrolijke cadeaus 
de Drvkkerij: de mooiste boekwinkel van
Nederland (of in ieder geval Zeeland)
Plantaardig: winkel vol planten waar wij
al het groen in huis halen
Moois & Meer: voor fijne linnen en
kleding
Sebastian den Herder: voor de mooiste
vintage kleding
Hoplala: de vrolijkste bier en cider winkel
Inmiddels: waar meerdere ondernemers
in een conceptstore hun spullen
verkopen.
Vindsels: waar je leuke vintage/urban
spullen voor in huis vindt
Huis van bloemen: echt de allermooiste
bloemenwinkel die wij kennen!

B I J Z O N D E R E
W I N K E L S
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'T LOKAALTJE

MET KINDEREN OP PAD

Er zit een echt kindercafé bij ons om de hoek.
Kinderen kunnen zich hier uitleven, terwijl de ouders
even bijkomen met een kopje koffie. Dat is toch
ideaal? Je kunt hier ontbijten of lunchen op het terras
of binnen. Ze verkopen ook leuke kinderkleding en
accessoires. 
Adres: Sint Janstraat 62, Middelburg

HOF POPPENDAMME

Een eigen raceauto bouwen, een escaperoom en
bioscoop waar altijd een film draait. Op deze grote
boerderij met meer dan 500 m2 speelplezier willen
kinderen uren blijven want ze blijven maar nieuwe
dingen ontdekken. Voor ouders wordt ook goed
gezorgd met een heerlijke plekjes om te relaxen. 
Adres: Poppendamseweg 3A Grijpskerke

We kwamen niet meer bij van het lachen toen we
met Jochem zijn nichtje een high-tea met Alpacas
deden bij Alpacas Zeelandia. De high-tea is eigenlijk
bijzaak, want wat zijn de dieren schattig. Ze
scharrelen vrij rond terwijl jij een brownie eet, briljante
combinatie toch?
Adres: Prelaatweg 69, Aagtekerke

HIGH TEA MET ALPACAS
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DE
VERBOUWING
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DE VERBOUWING
Op 2 september 2016 kregen we de sleutel van dit prachtige 16e eeuwse monument.
Het pand werd gebruikt als veilinghuis en was al jaren niet goed onderhouden. Het
had geen riolering, je keek door het dak heen zo naar buiten en stond vol met oude
veilingspullen. Maar wij zagen alleen maar hoe mooi het kon worden... Inmiddels zijn
zijn alle vier de appartementen af en zijn we druk bezig met onze eigen
benedenwoning. Hieronder een kleine impressie van de verbouwing tot nu toe:

De laatste veiling  We hebben het gekocht! Eerst alles leeghalen

En toen begon het slopen Het klusteam: Matthijs, Emilie, Jochem Alle vloeren moesten eruit

Moerbalken verstevigen met
staal 

We konden weer gaan
opbouwen!

De toezichthouder: Maui
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DE VERBOUWING
We begonnen met het versterken van de constructie. Alle vloeren waren namelijk te
zwak om iets op te bouwen. We hebben samen met Matthijs (de broer van Emilie)
allemaal nieuwe vloeren gebouwd. Daarna kwam de aannemer om ons te helpen
met het grove werk, zoals het vernieuwen van het dak, elektra en leidingen. De
wanden werden geplaatst en wij konden het verder afmaken tot het appartement
zoals het nu is. Ieder plekje wat je ziet is met veel liefde opgeknapt!  

De aannemer ging van start Het feest is begonnen Wij isoleerden intussen de vloer

De ruimte begon vorm te krijgen 2 appartementen per verdieping De badkamers zijn aan de beurt

We konden bijna alle oude ramen
herstellen maar wat duurde het lang

De keukens kochten we, maar de
bladen maakten we zelf

Welkom in ons huis
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APPARTEMENT J(OCHEM)
Onder de mooie oude kap bevindt zich aan de voorkant van het huis appartement J,
vernoemd naar Jochem. Toen we het kochten stonden alle niet verkochte
veilingspullen er opgeslagen en kon je nauwelijks tussendoor de rommel lopen. Nu is
het onze favoriete aanwinst met een vide en ligbad. Kijk maar eens wat een verschil
de voor- en na foto's zijn:
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APPARTEMENT M(AUI)
Onder de mooie oude kap bevindt zich aan de achterkant van het huis appartement
M, vernoemd naar onze kat Maui. Dit is ons nieuwste appartement wat we net drie
weken voordat onze dochter geboren werd af hebben gemaakt. Toen we het
kochten waren hier 2 kleine, benauwde kamertjes gemaakt voor de dienstmeisjes. Nu
is het een lichte, open ruimte geworden. Wat een verschil! 
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APPARTEMENT E(MILIE)
Op de 1e verdieping aan de achterkant bevindt zich appartement E, vernoemd naar
Emilie. Het kijkt uit op ons achterhuis, de tuin en prachtige gevels van huizen achter
ons. Toen we het kochten werden hier spullen tentoongesteld.

P A G I N A  2 5 |  A P P A R T E M E N T  E



APPARTEMENT T(HIJS)
Op de 1e verdieping aan de voorkant bevindt zich appartement T, vernoemd naar
Thijs (broer van Emilie). Het was het eerste appartement wat we klaar hadden. En met
de brick-wall en zwarte keuken is het een beauty geworden. 
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Eerste groep: 13 - 20 augustus
Tweede groep: 22 - 29 augustus

Dit kamp van een week is geschikt voor iedereen van 10 tot 18 jaar!
Heb je zin om met ons mee te gaan? Ga naar www.eengeweldigewebsite.nl.

Probeer alle appartementen eens uit. Als je 4 x bij ons logeert krijg

je een ontbijtje van ons cadeau. Je moet wel zelf even bingo

roepen ;)

4 X  =
B I N G O



VEEL
PLEZ IER

h o p e l i j k  k o m e n  j u l l i e  n o g  e e n s  t e r u g :  
v i a  o n z e  e i g e n  w e b s i t e  w w w . n u m b e r - 9 . n l  k r i j g

j e  a l t i j d  d e  b e s t e  p r i j s .


